De Boze Heks

Tekst/muziek Kees Sijbrandij

Wie vliegt op een bezemsteel
Door het bos van “Weet-ik-veel”
Wie laat ieder trillen op zijn pootjes

Zij kan tov’ren wist je dat
Hier een slang en daar een pad
ledereen verdwijnt als zij ineens verschijnt.
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